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Het boek bestaat uit 5 delen: vrouw knielt; vrouw twijfelt; vrouw zoekt; vrouw werkt; vrouw is. 

 

Van Koeveringe heeft haar gedachten opgeschreven zoals ze denkt, het boek is een 

persoonlijk dagboek waarin ze dialogen opschrijft en de lezer meeneemt bij alle emoties die 

ze tegenkomt in het leven. Bij het horen van de diagnose borstkanker, slaat de angst, 

verdriet een eenzaamheid bij van Koeveringe toe en wellicht is dat wel de essentie van haar 

boek. Wanneer je wordt geconfronteerd met de diagnose borstkanker op jonge leeftijd, dat je 

gedachten ook alle kanten uitgaan. Ze neemt de lezer mee in haar gedachten over 

bijvoorbeeld waar ze over moet huilen, over het verlies van haar haar en over de moeizame 

relatie met haar ouders en bovenal een soms moeizame relatie met zichzelf.  

 

Van Koeveringe heeft een beschrijvende schrijfstijl. Het leest niet altijd makkelijk door, soms 

zijn het hoofdstukken met opsommingen en dialogen. Wel zijn er passages van herkenning 

over de gevoelens die vrouwen ervaren wanneer ze met borstkanker worden 

geconfronteerd. Met name de passage waarin er een absoluut dieptepunt is tijdens de 

behandelingen, zal herkenbaar zijn voor alle vrouwen die borstkanker hebben of hebben 

gehad.  

 

Personen die over een creatieve geest beschikken en er plezier aan beleven om met van 

Koeveringe mee te gaan in de kunstenaarsproza van iemand die met en na kanker leeft, 

zullen aansluiting vinden in dit boek. Iemand die het leuk vindt om mee te gaan in de 

gedachten van van Koeveringe om grip te krijgen op de totale absurditeit van het bestaan, 

zoals zij het zelf omschrijft, zal dan ook in dit boek aan haar trekken komen.  

 

 

 

Recensie geschreven door: Jorika Wynants 

 


