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De Tietenbus is uitgegeven bij Uitgeverij Eenvoudig Communiceren en is een 
Leeslicht-boek: een boek in makkelijke taal. Het is dun, geschreven in eenvoudige 
woorden en korte hoofdstukken van iets meer dan één pagina lang. Yvonne 
Kroonenberg omschrijft haar ziekteproces vanaf de diagnose borstkanker.  

Hoewel ze een moeilijk onderwerp met gemak eenvoudig houdt, gaat ze de pijnlijke 
en moeilijke onderdelen niet uit de weg. Ze vertelt over de dokters en de 
behandelingen en legt daar ondertussen ook het nodige over uit zonder dat het 
belerend overkomt. Het eenvoudige taalgebruik is eigenlijk van meerwaarde want 
soms doet de tekst bijna aan als een gedicht. Ze is treffend eerlijk over wat alles met 
haar doet. Hoe moeilijk het is om met een vermoeidheid om te moeten gaan die door 
je omgeving niet echt begrepen wordt. Je leert van het boek wat chemo, een operatie 
en bestralingen met je kunnen doen, maar ook maakte ze bijvoorbeeld een hoofdstuk 
over wat je beter wel en niet tegen iemand met kanker zegt. De angst en de eeuwig 
onzekere vooruitzichten komen eveneens aan bod. Ze verhaalt treffend hoe je, ook 
als je geneest, nooit meer vergeet dat je ziek bent geweest: 'Kanker heeft brede 
heupen. Hij neemt veel plaats in.'  

Dit boek is zeker waardevol voor onervaren lezers of voor mensen die bijvoorbeeld 
dyslexie hebben maar ook voor ervaren lezers is dit evengoed een heel mooi en 
bruikbaar boekje. Juist de eenvoud maakt het krachtig en fijn om te lezen. Het is heel 
compleet in 79 pagina's en wat Yvonne omschrijft is herkenbaar voor iedereen die te 
maken krijgt met borstkanker. Dit boek zal trouwens zeker ook geschikt zijn om aan 
iemand voor te lezen.  

De Tietenbus is een absolute aanrader, voor iedereen! 

Recensie geschreven door: Karin Bouwens 
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