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Carla is geboren in het jaar 1956 en krijgt voor de derde maal in haar leven te horen 

dat ze kanker heeft. Het boek bestaat uit korte teksten per kalenderdag over hoe ze 

deze periode beleefde.  

Het boek leest fijn en door de korte passages is het een vlotte schrijfstijl. Het geeft 

een duidelijk en reëel beeld van wat je doormaakt tijdens een borstkankerperiode 

zonder te veel uit te wijden over de medische kant ervan. Het regelmatige 

verwijzen naar een derde persoon maar waar geen naam van wordt genoemd leest 

wat rommelig.  

Ze schrijft realistisch over de beleving die ze doormaakt tijdens deze periode en 

ook over sommige onhandige opmerkingen, hoe goed bedoeld ook, van de mensen 

om haar heen. Sommige omstanders zijn een echte steun en anderen kunnen zich 

minder inleven in wat ze doormaakt tijdens dit traject. Ook diverse extra 

organisaties die mee kunnen helpen aan het herstel worden benoemd wat nuttige 

informatie is wanneer je zelf nog in het traject zit. Er wordt eveneens kort maar 

openhartig in het boek meegenomen dat het hele borstkankertraject niet voorbij is 

wanneer de behandelingen zijn afgelopen en wat dit met haar doet. Hierdoor zijn er 

passages die je kunnen raken wanneer je het zelf hebt meegemaakt. 

Wanneer je wilt lezen over de periode die een borstkanker patiënt doorloopt 

inclusief de emotionele kant zonder te dramatiseren is het zeker een aanrader. Het 

verhaal geeft hier een treffende weergave van. 
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