
 

 

 

 

Boekrecensie Linda Hakeboom – Alleen nog vandaag 

Boekrecensie geschreven door Jorika Wynants 

In "Alleen nog vandaag" deelt Linda Hakeboom haar aangrijpende verhaal, waarin ze haar strijd tegen 

ziekte en haar jeugdtrauma's belicht. Het verhaal begint met het telefoontje waarin ze het slechte 

nieuws te horen krijgt: kankercellen zijn ontdekt bij het biopt. Linda neemt ons mee door de onzekere 

periode voorafgaand aan de diagnose, waarin de angst voelbaar is. Hoewel de situatie aanvankelijk niet 

al te ernstig lijkt, volgt toch het onverbiddelijke verdict na het biopt. 

Het boek balanceert knap tussen Linda's ervaringen met borstkanker en haar terugblikken naar haar 

jeugd. Ze vertelt uitgebreid over de invloed van haar vader op haar en haar broer, en hoe hun gedeelde 

trauma's zich opstapelden. De verhuizing naar een andere omgeving, ver van het bekende, en de 

daaropvolgende behandelingen worden levendig beschreven. Linda staat dapper tegenover de 

onbekende reis die voor haar ligt, met nieuwe termen als chemotherapie en overlevingskans die haar 

vocabulaire verrijken. 

Het boek leest soepel door de afwisseling tussen de twee verhaallijnen. Als lezer blijf je geboeid, zowel 

door het verloop van haar ziekteproces als door haar jeugdherinneringen. Het is soms hartverscheurend 

om te lezen hoe Linda haar jeugd heeft ervaren, en het roept af en toe een gevoel van empathische pijn 

op. Desondanks blijft ze positief naar de toekomst kijken, mogelijk versterkt door haar jeugdervaringen. 

Ze beschrijft haar gevoelens tijdens het ziekteproces zonder in zelfmedelijden te vervallen, wat haar 

kracht benadrukt. Haar dankbaarheid voor de steun van vrienden, familie, haar partner Rolf en haar 

hond Lola is hartverwarmend. 

De titel van het boek, "Alleen vandaag nog", verwijst naar haar levensfilosofie: leef in het moment, want 

morgen is onzeker. Dit inspirerende boek leest als een trein en laat je bewondering groeien voor Linda 

met elke pagina die je omslaat. Het biedt herkenning voor lotgenoten van borstkanker, maar ook voor 

iedereen die zijn weg probeert te vinden na een jeugd vol uitdagingen. Een absolute aanrader. 
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