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Het boek Positivi-tiet van Linda is een persoonlijk dagboek, waarin ze eerlijk en vooral met 
humor haar ervaringen van haar net niet/wel borstkanker verhaal deelt. 

Wat herkende ik veel nadat ik de eerste paar bladzijden van haar dagboek gelezen had! 

Ons verhaal was niet hetzelfde, maar op zoveel vlakken herkenbaar. Zoals haar weg, met weken 
van onzekerheid, veel teleurstellende nieuwe diagnoses. Maar ook de moeilijke keuzes die 
gemaakt moeten worden. Ik las het boek in één adem uit. Wel met drie kopjes cappuccino, waar 
Linda ook zo van houdt. 

De humor die ze gebruikt in haar blogs/verhalen geven veel beladen onderwerpen een beetje 
lucht. 

Ik las haar berichtjes al in onze lotgenotengroep Plat en Prachtig op Facebook, daar toverde ze 
regelmatig een lach op mijn gezicht als ze weer wat had gepost, het was vaak zo hilarisch 
herkenbaar. 

Wat mooi dat ze deze allemaal gebundeld heeft een uitgebracht in dit boek, waarbij ze wil 
uitdragen hoe belangrijk het is om gebruik te maken van het bevolkingsonderzoek! 

En dat verdriet met een knipoogje humor en vooral positief / positiet proberen te blijven je zoveel 
kracht kan geven in deze moeilijke tijd. 

Daarom geef ik dit boek vijf sterren! 

 


