
Recensie Kabouter Hangneus is ziek van Linda Brouwer

Door Karin Bouwens 

Hangneus is ziek is uitgegeven door uitgeverij Bookscout en is een prentenboek voor jonge
kinderen. Linda Brouwer is basisschoolleerkracht, docent Nederlands en ervaringsdeskundige. Ze
maakte dit boek voor de kleuters van de kleutergroep waar ze werkzaam was toen ze in 2024 ziek
werd en voor haar eigen kinderen. 

Linda kiest ervoor om twee kabouters in het bos het borstkankertraject te laten beleven. De ene
kabouter wordt ziek, de andere staat zijn maatje bij. De kabouters lijken op elkaar en hun namen,
Hangneus en Langneus, lijken ook op elkaar; ze ontwikkelen zich in het verhaal niet als twee
verschillende karakters. Dat hoeft ook helemaal niet, het is onbelangrijk wie de zieke is en wie de
mantelzorger. Dat doet er niet toe. Het boekje vertelt helder en stap voor stap wat de kabouters
samen doormaken. De emoties die erbij horen worden duidelijk benoemd en uitgelegd. Langneus
is een goede mantelzorger, die op de juiste momenten knuffels uitdeelt aan zijn vriend en niet van
zijn zijde wijkt. 

Woorden als ‘kanker’ en ‘chemo’ komen niet voor in het verhaal. De kanker heet ‘ziekmakertje’ en
de chemo is een ‘tovermedicijn’. Begrijpelijk om deze keuze te maken voor kleuters, al zullen er
ook ouders zijn die liever het beestje bij de naam noemen, ook als ze praten met hun jonge kind. 
Als leerkracht zou ik dit boekje in groep 1 en 2 een aanrader vinden om te gebruiken wanneer de
groep met borstkanker geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld omdat het de juf of een ouder treft. Zelf
zou ik er wel voor kiezen om in het gesprek de link naar de werkelijkheid te leggen en dan ook
eerlijk te benoemen, zonder sprookjestermen, hoe het zit. Maar dat is de keuze van de voorlezer. 
Het is al met al een lief boekje, de tekst loopt prettig wanneer je het voorleest.

De tekeningen zijn eenvoudig en doen heel ‘zelfgemaakt’ aan, wat het boekje iets extra
persoonlijks geeft, alsof iemand het voor jou getekend heeft. Ik mis persoonlijk in het verhaal de
‘kinder-kabouters’ en hun beleving van het traject. Uiteindelijk wordt Hangneus helemaal beter en
leefden ze nog lang en gelukkig, zoals dat hoort in een sprookje. En waar kanker in het echte leven
een open einde met zich meeneemt, koos deze schrijver voor haar kleuters voor een happy end.  



Bestel dit boek hier: 

Kabouter Hangneus is ziek - Linda Brouwer

Prijs: € 16,50

https://www.boekscout.nl/shop2/boek/9789465287072

